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Materiaal bijeenkomst 7 

 

 

Samen op weg … 

 
 

 

... door God geroepen 

 
 

 

... naar een betere wereld 

 
 

 

Te beginnen bij onszelf ... 

 
 

 

... met de kracht van de Heilige Geest ... 

 
 

 

... in een biddende en vierende gemeenschap ... 

 
 

 

... waarin ieder zijn eigen taak heeft 
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Het grote dominospel 
 
 
 

START 
 
 

KLOK 

  
Ik nodig uit om de 
eucharistie te 
komen vieren. 
 

 
 

MOZES 

 

 
Ik kreeg van God 
‘woorden om van te 
leven’. 
 

 
 

ASWOENSDAG 

  
Ik ben de eerste 
dag van de 
veertigdagentijd 

 
 

PAASKAARS 
 

 

 
Ik wordt voor het eerst 
aangestoken op de 
vooravond van Pasen. 
 

 
 

MISDIENAAR 
 

  
Ik help de priester 
bij de 
eucharistieviering. 

 
 

BIECHTSTOEL 

 

 
Ik ben een meubel 
waarin men zegt wat 
men verkeerd deed. 
 

 
 

LEZINGENBOEK 
(Lectionarium) 

  
Hierin kun je het 
woord van God 
lezen. 

 
 

CHRISMA 
 

 

 
Ik ben de zalf die bij 
het vormsel gebruikt 
wordt. 
 

 
AARTSBISSCHOP 

  
Ik sta aan het hoofd 
van de bisdommen 
van België. 
 

 
MARIA 

 

 
Ik was de moeder van 
Jezus. 

 
 

PASEN 

  
Ik ben de dag 
waarop christenen 
de verrijzenis van 
Christus vieren. 

 
 

CATECHIST 
 

 

 
Ik bereid de 
vormelingen voor op 
hun vormsel 
 

 
 

LECTOR 
 

  
In de 
eucharistieviering 
lees ik voor uit de 
eerste lezingen. 

 
 

STOLA 

  

 
Ik ben de strook stof 
die de priester over 
zijn schouders draagt. 
 

 
 

ALTAAR 

  
Wie mij ziet, denkt 
aan het laatste 
avondmaal van 
Jezus. 

 
 

PATER DAMIAAN 
 

 

 
Ik had veel aandacht 
voor de melaatsen. 
 

 
 

ADVENT 

  
Ik ben de 
voorbereidingstijd 
op Kerstmis. 
 

 
 

ORGEL 
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Ik ben een instrument 
vol pijpen die lijken op 
fluiten. 
 

 
 

ALBE 

  
Ik ben het witte 
kleed dat de 
priester draagt. 

 
 

PAARS 

 

 
Mijn kleur wordt 
gedragen tijdens de 
advent en de 
veertigdagentijd. 

 
 

KAZUIFEL 

  
Ik ben een soort 
mantel die de 
priester draagt 
boven de albe. 

 
 

DON BOSCO 

 

 
Ik had veel aandacht 
voor de 
straatkinderen. 
 

 
 

SACRISTIE 

  
Hier maakt de 
priester zich klaar 
voor de 
eucharistieviering 

 
 

CIBORIE 

 

 
Ik ben een beker met 
deksel waarin gewijde 
hosties worden 
bewaard.  

 
 

VEERTIGDAGEN 
TIJD 

  
Ik ben de 
voorbereidingstijd 
op Pasen. 
 

 
 

ROOD 

 

 
De priester draagt 
mijn kleur op 
Pinksteren en tijdens 
de vormselviering. 

 
 

WIJWATERVAT 

  
Het water dat ik 
draag herinnert aan 
het doopwater. 

 
ELISABET 

 

 
Ik had veel aandacht 
voor de zieken in het 
dorp. 

 
 

KERSTMIS 

  
Op die dag vieren 
christenen de 
geboorte van 
Jezus. 

 
 

SINT-MAARTEN 

 

 
Ik deelde mijn mantel 
met een bedelaar. 
 

 
 

DOOPVONT 

  
Ik zit vol met water, 
dat de priester 
gebruikt als iemand 
christen wil worden. 

 
 

BIECHTSTOEL 

 

 
Ik ben een meubel 
waarin mensen hun 
zonden belijden. 
 

 
 

ORGANIST 

  
Ik bespeel het 
orgel. 

 
 

KERKFABRIEK 

 

 
Ik zorg voor de 
zakelijke kant van een 
parochie. 
 

 
 

PAUS 

  
Ik sta aan het hoofd 
van de katholieke 
Kerk. 

 
 

ZUSTER 
EMMANUELLE 

 

 
Ik had veel aandacht 
voor de voddenrapers 
in Kaïro. 

 
 

PINKSTEREN 

  
Op die dag vieren 
christenen de 
komst van de 
heilige Geest. 

 
 

VORMHEER 
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Ik dien het sacrament 
van het vormsel toe. 
 
 

 
 

DOOPSEL 

  
Bij dit sacrament 
word ik christen. 

 
 

KOSTER 
 

 

 
Ik zorg voor het 
onderhoud van de 
parochiekerk. 
 

 
ORGEL 

  
Ik ben een 
instrument dat in 
bijna elk 
kerkgebouw staat. 

 
TABERNAKEL 

 

 
Ik bewaar de 
geconsacreerde 
hosties. 

 
JEZUS 

 
 

  
Zijn voorbeeld wil ik 
volgen 
 
 

 
EUCHARISTIE 

 
 

 

 
Het belangrijkste van 
de zeven 
sacramenten. 
 

 
VORMSEL 

 

  
Het sacrament dat 
ik binnenkort 
ontvang. 
 

 
 

PROFICIAT! 
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