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Op een dag komen er Farizeeën en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem bij Jezus. 
Ze zien dat sommige van zijn leerlingen brood eten met ongewassen handen. 
Ze vinden dat vreemd, want zelf wassen ze eerst hun handen vooraleer te gaan eten. 
Want zo staat dat in hun wetten geschreven.
Ze vragen aan Jezus: ‘Waarom doen uw leerlingen niet wat in de wetten staat?
Waarom eten ze brood met ongewassen handen?’ 
Jezus zegt: ‘Jesaja heeft jullie heel precies beschreven. Luister maar:
"Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij. Hun verering stelt niets voor. 
Wat ze voorstellen als de ware leer, zijn eigenlijk voorschriften van mensen." 
Jullie laten het gebod van God los en houden je vast aan de voorschriften van mensen.’
Dan roept Jezus iedereen die in de buurt is bij zich en zegt: 
‘Luister goed. Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken.'

Wanneer Jezus thuis is, ver van de vele mensen, vragen zijn leerlingen:
'Maar Jezus, wat bedoel je met: 'Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken?'
Jezus zegt: 'Versta je dat dan niet?
Wel: wat van buitenaf in de mens komt, komt niet in zijn hart, maar in zijn buik
en het gaat uit het lichaam in een klein kamertje.
Maar alles wat uit de mens komt, dat maakt de mens onrein.
Uit het hart van de mensen komen de kwade gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, 
hebzucht, gemeenheid, bedrog, bandeloosheid, jaloezie, laster, hoogmoed, lichtzinnigheid.’

(Naar Marcus 7, 1-8.14-23)
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