
JACOBUS EN JOHANNES HEBBEN EEN VRAAG
Jakobus en Johannes komen bij Jezus:
- Meester, we willen U vragen 
om iets voor ons te doen.’ 
- Wat wil je dat Ik voor jullie doe?
- Als uw Rijk er is, 
mag dan een van ons dan rechts 
en de ander links van U zitten?
- Jullie weten niet wat jullie vragen. 
Willen jullie meemaken wat Ik moet meemaken?
Kunnen jullie de beker drinken die Ik drink? 
Of willen jullie gedoopt worden 
met het doopsel waarmee Ik gedoopt word?’ 
- Ja, zeker.
- De beker die Ik drink, die zullen jullie drinken. 
En met het doopsel waarmee Ik gedoopt word, 
daarmee zullen jullie gedoopt worden. 
Maar of jullie rechts of links van Mij 
zullen zitten,
daar heb Ik niets aan te zeggen.

Wanneer de tien anderen dat horen, 
zijn ze kwaad op Jakobus en Johannes.
Daarom roept Jezus hen bij zich.
- Wie bij jullie belangrijk wil zijn, 
moet een dienaar worden.
Want ook Ik ben niet gekomen 
om Mij te laten bedienen, maar om te dienen 
en mijn leven te geven voor velen.’
(naar Marcus 10, 35-45)

Lees de tekst uit het evangelie nog eens 
opnieuw?

Onderlijn met blauw wat Jacobus en 
Johannes aan Jezus vroegen

en met groen wat Jezus daarop 
antwoordde.

Onderlijn met rood wat de tien andere 
leerlingen aan Jezus vroegen

en met groen wat Jezus daarop 
antwoordde.

Lees nu alle woorden opnieuw die je met 
groen onderlijnd hebt. 

Wat zou Jezus ermee kunnen bedoelen?

Welke woorden vind je heel knap van 
Jezus. Waarom vind je dat?

Hoe zou je dat in je eigen woorden 
zeggen?


