
Blind op veel manieren ...

's  Avonds  fietst  Jan  naar  school.  Hij 
komt dan langs een dreef met prachtige 
oude bomen, naast een beek vol helder 
water. En de weiden ruiken lekker fris.
Hij zou ook de vogels kunnen horen en 
de warme wind van de zomer voelen...
Maar als Jan thuis komt, zucht hij: 
'Wat een saaie fietstocht, er viel 
helemaal niets te beleven.’

Vandaag  bracht  Karine  zomaar  een 
bloem  voor  de  juf.  Joris  was  voor 
iedereen vriendelijk en had tijd om te 
praten  als  je  dat  graag  had.  En  Nelly 
had voor iedereen een appel bij, want ze 
verjaarde vandaag.
Maar Roos zat helemaal niet graag in die 
klas!

De juf bleef nog een hele poos in de klas 
werken.  Ze  zorgde  voor  nieuwe foto's 
op  het  prikbord,  hing  de  mooiste 
groepswerken op, tekende iets mooi op 
het bord, plaatste verse bloemen op de 
vensterbank en veegde het bord. 
Het eerste wat Kris de volgende 
schooldag zei, was: 'Weer een ganse dag 
in datzelfde lokaal zitten, pffff...'

Leen  heeft  heel  wat  speelgoed,  leuke 
broers,  leuke  zussen  en  twee  lieve 
ouders. Ze woont in een mooi huis, heeft 
een eigen kamer en ...
Leo  heeft  een  step,  en  een  heleboel 
prentenboeken,  en  wel  meer  dan  300 
stickers! 
O wat is Leen jaloers op Leo, omdat zij 
al die dingen niet heeft.

Schrijf hier een kort verhaal over iemand die wel ziet.
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