
Vreemde bezoekers

 

Zet de volgende zinnen in de juiste volgorde:

Abraham zegt tegen Sara: ‘Neem meel en bak er koeken van’. 
Hij zoekt in zijn kudde een lekker mals kalf uit om het klaar te maken. 

Hij zegt: ‘Ga niet verder. Ik zal water laten halen om uw voeten te wassen. 
Ik zal ook brood voor u halen’. 

Sara begint bij zichzelf te lachen. 
Zij denkt: ‘Ik ben te oud om nog kinderen te krijgen.’

Op een middag zit Abraham bij de ingang van zijn tent 
en ziet drie mannen voor zich staan. 

Terwijl zij eten blijft Abraham bij hen staan, onder de boom. 
De reiziger zegt: ‘Volgend jaar, zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben’. 

God zegt tegen Abraham: ‘Waarom lacht Sara?’ 
Is er voor God dan iets te moeilijk? Over een jaar zal Sara een zoon hebben’. 



Correctiesleutel

3 Abraham zegt tegen Sara: ‘Neem meel en bak er koeken van’. 
Hij zoekt in zijn kudde een lekker mals kalf uit om het klaar te maken. 

2 Hij zegt: ‘Ga niet verder. Ik zal water laten halen om uw voeten te wassen. 
Ik zal ook brood voor u halen’. 

5 Sara begint bij zichzelf te lachen. 
Zij denkt: ‘Ik ben te oud om nog kinderen te krijgen.’

1 Op een middag zit Abraham bij de ingang van zijn tent 
en ziet drie mannen voor zich staan. 

4 Terwijl zij eten blijft Abraham bij hen staan, onder de boom. 
De reiziger zegt: ‘Volgend jaar, zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben’. 

6 God zegt tegen Abraham: ‘Waarom lacht Sara?’ Is er voor God dan iets te moeilijk? 
Over een jaar zal Sara een zoon hebben’. 


