
Het 2e Vaticaans concilie werd bijeengeroepen door 
paus Johannes XXIII in de Sint-Pietersbasiliek.
De nieuwe wind die dit concilie met zich meebracht, is 
in de loop van de jaren gaan neerliggen. 

Hierboven zie je dat het nog gewoon was een paus op 
een troon binnen te dragen.

Hiernaast zie je die paus met een tiara (driekroon) op. 
Paulus VI, de paus die paus Johannes XXIII opvolgde, 
verkocht zijn tiara voor de armen. 
Sindsdien dragen pausen geen tiara meer.


