
DE PAUS AAN HET WOORD

DE BOODSCHAP VAN DE PAUS

Dit zei paus Johannes-Paulus II met Kerstmis,
toen Jezus 2000 jaar geleden was geboren:

Lieve broeders en zusters,
wij vieren de geboorte van Jezus
en we omhelzen de mensen van overal.
We wensen: vrede zij met u.

Wat zeg jij rond deze periode aan je ouders? 
Tip: denk aan je nieuwjaarsbrief.

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Kleur in de boodschap van de paus wat jij ook zegt of doet.

Ch. LETERME, In de schoenen van een visser
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