
Naïn
 

Naïn ligt 9 km ten zuidoosten van Nazaret in het zicht van de berg Tabor.

Hier wekte Jezus een jonge man op uit de dood.  
Hij was de enige zoon van een weduwe. 

In Naïn werden opgravingen verricht waarbij de stadspoort werd blootgelegd.

Rond 1880 bouwden de Franciscanen daar een kleine kerk 
om dit gebeuren te herinneren.

 


