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’s Morgens  rond  zes  uur  gaat  de  eigenaar  van  een 
wijngaard naar het marktplein. Hij wil er arbeiders 
huren voor zijn wijngaard. 
- Komen jullie vandaag bij mij werken? 
Ik zal jullie daarvoor één denarie betalen.

De arbeiders gaan naar de wijngaard. Ze snoeien de 
ranken zodat de druiven goed zullen groeien.
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Rond  vijf  uur  ‘avonds  ziet  de  eigenaar  van  de 
wijngaard nog mensen op het marktplein.
- Waarom werken jullie niet?
- Niemand is ons dat komen vragen.
- Ga maar naar mijn wijngaard. Daar is nog werk!



‘s Avonds, tegen zes uur,  zegt de eigenaar 
van de wijngaard tegen zijn bediende: 
- Roep de arbeiders en betaal hun loon. 
Begin met de arbeiders 
die het laatst zijn gaan werken.
De arbeiders die één uur werkten, 
krijgen elk een denarie. 
De arbeiders die de hele dag werkten 
krijgen ook elk een denarie. 

De mannen die de hele dag gewerkt hebben, 
kijken heel beteuterd naar hun denarie. 
- Kijk eens, ik heb daar een hele dag moeten voor  
werken, en jij maar een uur. Dat vind ik niet eerlijk.

Ze gaan naar de landeigenaar en mopperen: 
-  Wij  hebben  de  hele  dag  in  de  brandende  hitte  
gewerkt. Toch krijgen we maar evenveel als iemand  
die maar één uur gewerkt heeft.
- Vriend, ik doe toch niets verkeerd. 
We waren toch akkoord voor een denarie? 
Ik wil die laatste evenveel geven als aan jou. 
Of mag ik soms met mijn geld niet doen wat ik wil? 
Of ben jij jaloers omdat ik goed ben?
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